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Met Valentijn naar Charleroi
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Wist je dat Sint-Valentijn (de echte!) al sinds de 18de eeuw in Charleroi rust? Ter gelegenheid van het feest voor de geliefden opent de église Saint-Remy in Montignies-sur-Sambre, waar de relieken van de heilige bewaard worden, haar deuren voor een bezoek vol verhalen. Maar in het weekend van 14 februari valt er in de omgeving nog heel wat meer te beleven. Maak in het Bois du Cazier kennis met een smelterij en pik er een sexy, glamoureus diner met voorstelling mee in het Eden. Waarom maak je van je romantisch uitje niet ook gebruik om een aantal andere culturele trekpleisters in de streek van Charleroi te bezoeken? Het Paleis voor Schone Kunsten, het Fotomuseum of het BPS22 zijn een ommetje meer dan waard…

Toen hij stierf, was Sint-Valentijn niet ouder dan 18. De jonge priester uit de 3de eeuw werd in de gevangenis gegooid en later geëxecuteerd omdat hij in het geheim huwelijken inzegende. Onder de heerschappij van keizer Claudius II was huwen namelijk verboden. Op die manier wilde hij meer mannen naar de oorlog krijgen. Tien eeuwen later benoemde paus Alexander IV hem tot patroonheilige van de geliefden…

Sint-Valentijn en Charleroi?

[image: Charleroi_Saint_Valentin]Wat heeft Sint-Valentijn met Charleroi? Daarvoor moeten we terug naar de 18de eeuw. Paus Pius IX voerde toen oorlog tegen de koning van Italië en riep de gelovigen op om hem hun steun te betuigen. De parochie Montignies-sur-Sambre ging daar gretig op in. Ze organiseerde meerdere bedevaarten naar het Vaticaan. Als dank kreeg ze de beroemde relieken. Maar heel weinig mensen weten dat de église Saint-Remy zo'n schat herbergt. Jij zult er dan ook een van de weinige bezoekers zijn.

Een wandeling in de voetsporen van Sint-Valentijn

Ben je geboeid door dit verhaal en hoor je graag meer over Sint-Valentijn, Montignies-sur-Sambre en het 'pays noir'? Afspraak op 13 februari om 13.00 u voor de rondleiding 'Sur la route de saint Valentin' die je meeneemt langs de kaden van Charleroi, het centrum van Montignies en het stadhuis naar de église Saint-Remy (prijs van het bezoek: € 5, gratis voor kinderen tot 12 jaar). Een dag later, op 14 februari, opent de 18de-eeuwse kerk haar deuren om 14.00 en 15.00 uur. Zo krijgt het publiek de gelegenheid om niet alleen de schitterende schrijn te bekijken waarin de relieken opgeborgen zijn, maar ook het standbeeld van Sint-Valentijn, de neoklassieke preekstoel en de hedendaagse glas-in-loodramen van Bernard Tirtiaux, auteur van de roman 'Passeurs de lumiere' (gratis bezoek)... Reserveren bij het Maison du Tourisme du Pays de Charleroi: 071 86 14 14.

Stap een smelterij binnen in het Bois du Cazier
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De kolenmijnen van het Bois du Cazier in Marcinelle werden door de Unesco op de Werelderfgoedlijst gezet. Tegenwoordig huist er een museum dat op interactieve, boeiende wijze de tragedie van 8 augustus 1956 vertelt. Toen lieten 262 'gueules noires', die 835 tot 1035 meter onder de grond vast waren komen te zitten, het leven in een brand... Maar de site beperkt zich niet tot de herinnering aan de grootste mijnramp van het land. Er werden nog twee musea geopend (het Industriemuseum en het Glasmuseum) en het hele jaar door worden heel wat activiteiten georganiseerd: demonstratie door vaklui, rondleiding met gids langs de slakkenbergen, ateliers voor de kinderen...  Ter gelegenheid van Valentijnsdag kun je in het Bois du Cazier in het gezelschap van artiest-beeldhouwer Jean Delcourt ontdekken hoe warm het wel is in een smederij. In het bijzondere decor van de Ateliers zie je hoe brons gesmolten wordt een krijg je een demonstratie van de smid (14 februari om 14.00 en 16.00 uur; toegang tot de Ateliers tussen 14.00 en 18.00 uur inbegrepen bij de toegangsprijs voor de site, € 7 per volwassene). Meer informatie op www.leboisducazier.be

Diner met voorstelling 'Délices burlesques' in het Eden...
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Het regionaal cultureel centrum van Charleroi is ondergebracht in de gebouwen van het voormalige 19de-eeuwse theater Eden, dat zijn naam behield. Op 13 februari om 19:00 uur kun je hier een diner met voorstelling boeken, op maat gesneden van verliefde koppels. 'Délices Burlesques' neemt je mee naar de vintage, grappige en sexy wereld van de burleske danseressen. Deze pin-ups lijken zo uit de jaren 1950 weggelopen. Met een grote knipoog en een vleugje glamour laten ze hun pluimen en lovertjes vallen. Prijs voor deze avond: € 50 per persoon, inclusief de voorstelling en het gastronomische diner met aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Enkel de voorstelling: € 20. Reserveringen: www.eden-charleroi.be

Een weekendje in Charleroi

Wil je je weekend in Charleroi verlengen om nog meer cultuur op te snuiven, surf dan naar www.paysdecharleroi.be. Hier vind je alle informatie over mogelijke bezoeken (ook thema-avonden of bijzondere uitstapjes) en adressen van hotels, gîtes of gastenkamers.
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