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Thematische rondreis in de Paradors
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Dit is een uitstekend idee om Spanje te bezoeken: je rijdt met je eigen wagen rond, terwijl je van Parador naar Parador reist. Het is niet duur, het is cultureel interessant, de landschappen zijn mooi en de overnachtingen zijn uiterst charmant... In 1910 besloot de Spaanse overheid om een nationale infrastructuur voor hotels uit te bouwen, waar op dat moment een groot gebrek aan was. Zo ontstond de eerste ‘Parador’, een hotelconcept waarbij oude kloosters, kastelen, paleizen en andere leegstaande monumenten worden omgebouwd tot hotelkamers. Zo wordt tegelijk het culturele en architecturale patrimonium in ere hersteld. Sindsdien kwamen er zo’n honderd Paradors, van verschillende categorieën en verspreid over heel het land, maar altijd in een uitzonderlijk architecturaal kader of in een uitzonderlijke omgeving. De rondritten, van Parador naar Parador: Aangezien deze hotels ook de toeristische bezienswaardigheden én de streekgastronomie willen promoten, bieden ze allemaal een aantrekkelijke en betaalbare formule. Met je eigen vervoer reis je van Parador naar Parador, waarbij je één van de 28 thematische rondritten aflegt, die bestaan uit drie of zeven nachten. Een gids suggereert bezienswaardigheden voor onderweg. Zo heb je ondermeer de keuze tussen de Wijnroute, de Kloosterroute, de Weg naar Santiago de Compostella, de Don Quichot-route of een route langs steden die uitgeroepen zijn tot Werelderfgoed... Dé gelegenheid dus om Spanje op een originele manier en op je eigen tempo te leren kennen, zonder je zorgen te hoeven maken om je logies – die is in de Paradors zonder uitzondering buiten categorie. Bij wijze van voorbeeld kozen wij voor de Route van de Natuurparken van Gredos en Monfrague, niet in het minst omdat ze je langs het verrassende, ongerepte natuurschoon in de buurt van Madrid en de omliggende provincies brengt. En ook wel om een andere reden: van de vier Paradors is er één in een oud klooster ondergebracht en twee andere in middeleeuwse kastelen...




Vanaf 124€ voor de rondreizen van 3 nachten (met ontbijt) en vanaf 196€ in half pension. Voor de rondreizen van 7 nachten: vanaf 306,50€ met ontbijt en vanaf 474,50€ in half pension. Prijs per persoon in standaard dubbele kamers.

Reservaties:

Tel: 0034-(0)902 547979.

Fax: 0034-(0)902 525432.

E-mail: 
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Web: www.parador.es 
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