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Kasbah Ellouze in Tamdaght, Ouarzazate
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Ellouze betekent amandelboom in de taal van de Berbers. Deze mooie kasba dankt zijn naam aan de boomgaard in de palmentuin. Sinds februari 2002 kan je er terecht in een van de 12 kamers. Alle vertrekken zijn verschillend maar delen een sobere inrichting in berberstijl met mooie plafonds in stengels van gekleurd riet met geometrische vormen. Drie kamers zijn ingericht op het terras in de hoektorens van de kasba terwijl de vierde toren dienst doet als gemeenschappelijke badkamer. Het brood bakt men in de oven van het huis en de keuken is typisch Marokkaans. In de keuken bereiden de dames gerechten die je waarschijnlijk in geen enkel restaurant proeft. Je ontbijt aan zelligestafeltjes op een groot terras dat uitkijkt op het paleis van de Glaoui, de ooievaarsnesten en de palmentuin. Als het teatime is, zoek je vooral de frisse patio en bouhou (het kleine salon) onder de arcades voor de stervormige fontein op. Pluspunt: het zeer vriendelijke onthaal dat je het gevoel geeft ?van het dorp’ te zijn.




•9 tweepersoonskamers met privé-badkamer en toilet, 3 kamers in de hoektorens met gemeenschappelijke badkamer.

•Prijzen (voor 2 personen met halfpension en privé-badkamer): vanaf 84€ (vanaf 64€ voor de andere kamers) en 124€ voor de suite.

•Info & reserveringen: Kasbah Ellouze, Tamdaght

Tel/fax: 00-212-(0)24 890459

Mobile: 00-212-(0)67965483

Website: www.kasbahellouze.com 
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