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Frankrijk: Normandië
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De Côte de Nacre: zoveel meer dan oorlogsherinneringen...


Deze maand nemen we je mee naar Normandië. Een kort verblijf is de gelegenheid om tot rust te komen en een aantal bezienswaardigheden te ontdekken. Alles bezoeken tijdens één uitstapje is onmogelijk omdat de streek zeer uitgestrekt is en vijf departementen telt: La Manche, Calvados, l’Orne, l’Eure en de Seine Maritime. We nemen je mee naar Honfleur en Deauville, op de mooie Côte de Nacre. Zet je alvast schrap voor een verblijf dat zowel een lust voor het oog als voor de smaakpapillen is...



HONFLEUR


Als je Normandië bezoekt, moet je zeker over de Pont de Normandie rijden. Deze brug is niet zo hoog als het nieuwe viaduct dat eind december 2004 in Millau werd ingehuldigd, maar is daarom niet minder indrukwekkend. Het bouwwerk is sinds 1995 in dienst, is 2141 meter lang en bestand tegen winden van meer dan 300 km/u. Op je heenreis moet je zeker haltes inlassen in Honfleur en Deauville. Beide steden zijn zeer verschillend, maar even charmant. In Honfleur kan je de Vieux Bassin waar plezier- en vissersboten dobberen, de Greniers de Sel en La Lieutenance van de haven bewonderen. Deze gebouwen waren een inspiratiebron voor tal van schilders met de meest uiteenlopende stijlen (bijvoorbeeld Boudin, Corot, Courbet, Dufy, Jongkind, Monet, Sisley, de school van Honfleur...). De smalle huizen zijn hoog en de daken en gevels zijn bezet met fijne leien. In de charmante steegjes bevinden zich veel kunstgalerijen en antiquairs. Bezoek er zeker de opmerkelijke Sainte-Catherinekerk (15de-16de eeuw) die helemaal in hout werd opgetrokken in flamboyante gotiek. Het gebouw heeft twee identieke kerkschepen, waarboven twee omgekeerde houten scheepsrompen hangen die worden gesteund door houten zuilen, en twee zijbeuken. Deze kerk maakt een diepe indruk op de bezoekers en ook de klokkentoren is een bezienswaardigheid: de Clocher de Sainte-Catherine staat los van de kerk en het dak is bedekt met kastanjehout.
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