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Prieuré de Conques, in Ste-Cécile Herbeumont
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Om een idee te krijgen van de geschiedenis die rond deze plek hangt, moeten we een paar eeuwen terug. In 648 liet de toenmalige bisschop van Maastricht, Sint-Remaclus, een klooster bouwen op het domein van de Hertog van Chiny. Het klooster, in 1173 overgedragen aan de Cisterciënzerorde van Orval, bood plaats aan een studiecentrum en een rusthuis voor monniken. Gaandeweg breidde het complex zich verder uit: het centrale gebouw (waar vandaag het hotel is) werd gebouwd in 1732. Het domein omvatte ook uitgestrekte akkers, bossen, vijvers en weilanden, en kende dus een bloeiend bestaan. Tot de Franse Revolutie daar een einde aan maakte: kloosters en abdij werden gesloten, monniken verjaagd. Meer dan een halve eeuw werd de priorij aan haar lot overgelaten. Toen ze uiteindelijk als nationaal erfgoed verkocht werd, was het net geen ruïne: net op tijd kon het complex dus gered en gerestaureerd worden. In 1942 kocht de familie De Naeyer het domein. Zij bewerkten opnieuw de gronden en bevisten de vijvers en de Semois. Toch zou het nog tot 1963 duren eer dit prachtige eigendom zich tot luxehotel ontpopte. Sindsdien gebeurden er nog meermaals restauratie- en uitbreidingswerken. Gasten kunnen kiezen uit de charmante kamers en suites in de oude priorij zelf en de standaard- of luxekamers in ‘La Résidence’. Dit gedeelte werd pas later bijgebouwd, maar moet qua comfort en elegantie zeker niet onderdoen. Het kader is uniek: badend in het groen geniet u hier van alle rust. Om nog maar te zwijgen van de befaamde keuken van het hotel…




U heeft al een charmekamer vanaf € 120 voor 2 personen (€ 188 in halfpension). Er zijn ook een paar interessante formules: de ‘midweek’-formule (3 nachten in halfpension, van zondag tot vrijdag) vanaf € 481 per kamer, de ‘Grand Air’-formule (5 nachten in halfpension van zondag tot vrijdag) vanaf € 712, of de gastronomische formule ‘Détente & Gastro’ (2 nachten in ‘gastronomisch’ halfpension, van vrijdag tot zondag) vanaf € 415.

Reservaties:

«Prieuré de Conques»,

Tel: 061 411417

E-mail: 
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Web: www.conques.be 
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	» Tunesië: de Dar Zargouni, aan de poorten van de woestijn
	» De Chambre Bleue, in een paleis van Tunis
	» Djerba: Een charmehotel in een dorpshuis
	» Een boutique hotel dat de golf van Carthago domineert
	» Tunesië anders: reportage
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