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In een spookhotel!


Dit etablissement uit 1750 in Cornwall was ogenschijnlijk een eenvoudige, eerlijke afspanning voor reizigers en hun rijdieren. In werkelijkheid groeide de herberg, door het isolement en de nabijheid van de kust, uit tot een echt smokkeloord. De naam van het hotel, Jamaica Inn, zou trouwens geïnspireerd zijn op de talrijke kisten rum die hier illegaal passeerden – zo wil de overlevering. Een van de weinig katholieke klanten zou hier zelfs vermoord zijn. Vanaf dat moment zou men hier ‘s nacht voetstappen horen weerklinken door de gangen van het huis. Onnodig te vragen van wie die zouden zijn... Vandaag ontvangt dit adres geen bandieten meer, maar toeristen die graag een beetje griezelen. De nachtelijke voetstappen zijn trouwens niet het enige vreemde dat zich in de herberg voordoet. ‘s Nachts zouden uit de geplaveide binnenkoer geluiden opstijgen van ratelende wielen en het bespannen van dieren, terwijl een mannensilhouet met hoed en cape door de zware deuren zou binnenlopen. De Ghost Society heeft de ruimtes van de herberg bestudeerd, en zou er onrustwekkende fenomenen waargenomen hebben. Voor 90€ kunnen gasten deelnemen aan één van de ‘Paranormal Investigation Nights’ in het charmante hotel met zijn oude haarden en balken. Op het programma: een maaltijd én een uitgebreid bezoek aan de ergste spookzalen en -kamers... Ook het ontdekken waard op dit wel erg aparte adres: het restaurant en de bars, het Smokkelmuseum en de kamer Daphné du Maurier. Die beroemde schrijfster (1907-1989) droeg haar gelijknamige roman immers op aan de Jamaica Inn.




Prijs per kamer: tussen 65 en 100£ (97€-150€), ontbijt inbegrepen.

Reservaties:

Tel: 0044-(0)1566 86250.

E-mail: 
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Web: www.jamaicainn.co.uk 
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