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Festivals die je deze zomer absoluut moet meemaken in de Auvergne!

 
In de zomer leeft de Auvergne op het ritme van de vele evenementen en festivals, die doorgaan in een prachtige omgeving of op een culturele plek. Meteen ook de gelegenheid om de streek eens door een andere bril te bekijken. Een overzicht van het beste op de zomerse kalender van de streek. De vulkanen liggen amper 6 uur rijden van onze grens…

 
Bewonder de mooiste kostuums van de Opéra Comique

 
[image: Auvergne Eve CNCS]

 
Het Centre National du Costume de Scène (CNCS) of Nationaal Centrum voor Theaterkostuums is al zeven jaar ondergebracht in de 18de-eeuwse, voormalige cavaleriekazerne van Moulins. Het is het grootste museum ter wereld dat gewijd is aan kostuums en theaterdecors en alles wat daarmee te maken heeft. De meer dan 10.000 unieke stukken die je vandaag in het museum kunt zien, zijn een schenking van de Opéra National van Parijs, de Comédie Française en nog heel wat andere theaters en gezelschappen. Natuurlijk zijn er de permanente collecties, maar daarnaast organiseert het CNCS ieder jaar ook prestigieuze tijdelijke tentoonstellingen. Op dit ogenblik loopt 'L’Opéra Comique et ses trésors', nog te bezichtigen tot 6 september 2015. Het centrum brengt zowel hulde aan het genre (half gezongen, half gesproken lyrisch theater) als aan de gelijknamige Parijse zaal die dit jaar haar driehonderdste verjaardag viert. Voor deze gelegenheid haalt het de kostuums uit de kast die gedragen werden door de grote heldinnen (te beginnen bij Carmen van Bizet) en stelt ze tentoon in onder andere twee schitterende zalen van de Opéra Comique. De hele zomer lang is van alles te beleven in het thema van de tentoonstelling: avondbezoek, jongeren, concerten, voorstellingen, openluchtvoorstellingen...  Voor meer info: www.cncs.fr


 
Treed binnen in de intimiteit van de nonnen van Moulins

 
[image: Auvergne Eve Visitation]Een al even origineel bezoek ligt in het hart van Moulins: het Musée de la Visitation. 89 kloosters uit 19 landen in Europa, Amerika en Libanon besloten in 1991 het erfgoed van hun orde in Moulins te beschermen. De stichtster van de orde van Maria Visitatie, Sint-Johanna von Chantal, overleed in de stad. Bijna 10.000 stukken uit de 15de tot de 21ste eeuw vertellen de geschiedenis en het dagelijkse leven van deze kloosterorde die met 160 kloosters heel aanwezig was in Frankrijk. Tot 24 december kun je de tentoonstelling 'Nous, Visitandines de Moulins' bezoeken. Heb je interesse in het leven van de nonnen van Moulins, wil je unieke voorwerpen zien die normaal niet uitgestald worden, zoals kunstvoorwerpen van de zusters en persoonlijke voorwerpen van de H. Johanna von Chantal, dan loop je hier zeker langs. Je komt meer te weten over hoe deze vrouwen uit de belangrijkste families in de grootste soberheid een leven in dienst van de medemens leidden, hoe ze getuigen zouden zijn geweest van mirakels en verschijningen van de allergrootste heiligen... Voor meer info: www.musee-visitation.eu


 
Bezoek Moulins in de voetsporen van Coco Chanel

 
Nu je toch in de 'kunst- en geschiedenisstad' en hoofdstad van het Pays Bourbon, Moulins dus, bent, maak je van de gelegenheid gebruik om het historische centrum te verkennen. Het wemelt er van de renaissancistische herenhuizen en middeleeuwse houten woningen. Heel bijzonder is het bezoek 'in de voetsporen van Coco Chanel'. Het Grand Café had de latere modeontwerpster, die in Moulins woonde, aangenomen als 'pauseuse', een zangeresje dat de gasten tijdens de pauze van de artiesten op de affiche moest animeren. Voor meer info: www.moulins-tourisme.com


 
Michel Polnareff in Montluçon

 
[image: Auvergne Eve Polnareff]Montluçon, ook in de Allier, is een al even charmant stadje dat getekend is door de geschiedenis van de Bourbons. Het middeleeuwse, historische centrum ligt in een lus van de Cher, in de schaduw van het kasteel van Lodewijk II, telg uit de beroemde familie. Kuier in ieder geval door de oude stadswijken, maar vergeet ook het MuPop (Musée des Musiques Populaires) niet, een cultureel en ultramodern instituut dat de deuren in 2013 opende en helemaal in het teken staat van ontdekkingen, zowel geluid als beeld, in de wereld van de popmuziek. Van 21 juni tot 31 december loopt in het MuPop een tentoonstelling over Michel Polnareff, de allereerste retrospectieve gewijd aan de artiest die kostuums, persoonlijke voorwerpen, gouden platen, manuscripten en nog veel meer uitleende. Alles samen krijg je 150 stukken te zien in een naar verluidt verrassende setting! Voor meer info: www.mupop.fr


 
Reis rond de wereld in Gannat

 
[image: Auvergne Eve Monde]

 
Als je tussen 17 en 26 juli in de Allier bent, zet je Gannat ook op je lijstje met festiviteiten. De stad ligt 50 minuten rijden van Moulins en Montluçon en in die periode wordt hier de 42ste editie van het festival 'Les Cultures du Monde' georganiseerd. Een leuke manier om kennis te maken met de folkloristische tradities uit de hele wereld. Voorstellingen, concerten, stages, ateliers, een bal, maaltijden met dans, optochten...: een groot en kleurrijk feest op de vele podia en in de straten van de stad. Dit jaar staat alles in het teken van carnaval in Mexico, Brazilië en Peru. Voor meer info: www.cultures-traditions.org


 
Festival de la Pamparina in de hoofdstad van de messenmakerij

 
[image: Auvergne Eve Pamparina]Voor muziek moet je tussen 3 en 5 juli in Thiers (departement Puy-de-Dôme) zijn, de grootste stad in het parc naturel du Livradois-Forez. Ter gelegenheid van het Festival de la Pamparina stromen de steile, middeleeuwse straatjes, waar nog de sfeer van toen hangt, vol uiteenlopende groepen (wereldmuziek, elektro, rock, klassiek, jazz …). Al meer dan twintig jaar nu komen ieder jaar weer meer dan 25.000 mensen van alle leeftijden genieten. En omdat Thiers ook de Franse hoofdstad van de messenmakerij is (sinds de middeleeuwen wordt hier het grootste aantal messen - zoals de bekende messen van Thiers - en bladen van het land gemaakt), maak je van dit evenement gebruik om ook van deze traditie iets op te steken (het Musée de la Coutellerie, de Cité des Couteliers, Vallées des Rouets en de Usines, het Maison de l’Aventure industrielle…). Voor meer info: www.pamparinalefestival.com en www.thiers-tourisme.fr


 
Wandelfeest op de vulkanen!

 
[image: Auvergne Eve ArtAIr]Het concept van het rondreizende festival Art-Air is onuitgegeven. Van 10 tot 14 juli ben je hartelijk welkom om te voet een van de vele bewegwijzerde wandelingen door het Massif du Sancy te volgen (daar vind je de Puy de Sancy, de hoogste vulkaan van Europa). Je stopt even bij uitzonderlijk en/of afgelegen natuurschoon, je ontmoet lokale kunstenaars en vaklui die zowel overdag als 's avonds tentoonstellingen, concerten, beeldende voorstellingen, demonstraties laten zien en je laten proeven van heel wat lekkers… Als wandelaar stel jij zelf je route samen in functie van wat je wilt zien en van hoe lang je wilt wandelen. Er wordt een pendeldienst ingelegd naar verschillende vertrekpunten. Voor deze vijfde editie zal in Royat een stadsfestival georganiseerd worden op 29 en 30 augustus. Onderweg kom je langs een tijdelijke tentoonstelling, een barbecue met muziek, een polyfone zangsessie in een kerk of een concert onder de sterrenhemel… Voor meer info: www.art-air.org


 
Aurillac, place to be voor het grootste straatfestival

 
[image: Auvergne Eve Aurillac]

 
De prefectuur van het departement Cantal, Aurillac, is voor de straatkunst wat Avignon is voor het theater. Het Festival d’Aurillac viert in 2015 zijn dertigjarige bestaan. De beste internationale groepen van het genre komen graag naar het grootste straatfestival van Europa. Van 19 tot 22 ondergaat de stad opnieuw een metamorfose en wordt het het podium voor een honderdtal voorstellingen (burlesque, circus, dans, theater, film-poppenvoorstelling, hologram-video, omroepers, nieuwe magie…) die je zowel overdag als 's avonds gratis kunt meepikken.  Voor meer info: http://2015.aurillac.net


 
De Européennes du Goût, lekker proeven!

 
[image: Auvergne Eve Gout]Ook de Européennes du Goût in Aurillac zijn een niet te missen afspraak. Het evenement gaat door op 3, 4 en 5 juli. Vooral lekkerbekken en fijnproevers komen hier aan hun trekken. Op de grote markt komen producenten uit alle hoeken van het land en van Europa samen, zij moeten een streng dossier indienen waaruit de kwaliteit en de originaliteit van hun producten moeten blijken. Ook proeven kan! Vol een kookdemonstratie, een proefatelier, een gastronomische presentatie met bekende chefs, een virtuoos steekspel tussen chef, een kookwedstrijd voor amateurs, een wedstrijd tussen de Goudots Gourmands met een publieksjury, eten en nog veel meer. Dit jaar staan ook de kookboeken prominent op een ereplaats! Voor meer info: www.aurillaccongres.com


 
Een klassiek festival in de abbatiale de la Chaise-Dieu

 
[image: Auvergne Eve ChaiseDieu]

 
Het Festival de Musique de la Chaise-Dieu werd voor het eerst georganiseerd in 1966. Drijvende kracht was de beroemde Hongaarse pianist Georges Cziffra, die toevallig in het departement Haute-Loire was. Hij werd verliefd op de benedictijnse abdijkerk en haar orgel en kon andere muzikanten overtuigen om ook hier op te treden. Vandaag neemt het evenement, dat loopt van 21 tot 30 augustus, ook enkele andere bijzondere plaatsen in de regio in. Denk aan de kerken van Le Puy-en-Velay (beroemd bedevaardersdorp) of de Basilique Saint-Julien de Brioude, die de ontmoetingsplaats zijn voor wie een concert met klassieke of gewijde muziek (of hedendaagse vertolkingen) wil meepikken. Voor meer info: www.chaise-dieu.com


 
Logeren in de Auvergne


 
Tip: en honderdtal adressen in de Auvergne dragen het label Nattitude, dat de klemtoon legt op natuur, een verzorgde sfeer, lekker eten en/of kamers met cachet.

   
Voor meer info over de Auvergne


  www.auvergne-toerisme.nl
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