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Een buitengewoon concept: de vuurtorens van Kroatië

[image: ]

Sinds de vuurtorens van de Kroatische kapen en eilanden geautomatiseerd werden, is de constante aanwezigheid van een wachter niet meer nodig en doen veel vuurtorens vandaag de dag dienst als originele logeerplaats. Wat ze zo speciaal maakt is dat je logeert op een panoramische, afgezonderde of toeristisch interessante locatie aan de rand van het water of zelfs helemaal in volle zee! De verblijfperiode is normaal een week, maar van september tot juni kan je er soms ook voor een weekendje blijven, ver weg van alle stress en files. Er zijn een twaalftal vuurtorens, her en der verdeeld over de kustlijn tussen Istrië en Dubrovnik. Ze hebben allemaal de nodige voorzieningen, vergelijkbaar met die van een driesterrenhotel. Toch ben je best ietwat avontuurlijk aangelegd wanneer je kiest voor een eiland in volle zee of een afgezonderd gebied. Het drinkwater is er namelijk schaars en er is niet altijd een winkel in de buurt om boodschappen te gaan doen (noodzakelijke levensmiddelen meenemen!). Je hangt dus van tijd tot tijd af van de boot van de wachter…

Op één zo’n afgezonderd eiland vind je de vuurtoren Porer, gebouwd in 1833 ten zuidwesten van de zuidelijke kaap van Istrië. Het eiland is amper 80 m breed (je bent op een minuut rond), maar is slechts 2.5 km verwijderd van het vasteland. De 2 verblijven kunnen elk 4 personen te slapen leggen. Het eiland is, naar men zegt, een paradijs voor duikers, omdat het er onder water krioelt van oude wrakstukken. De persoon die instaat voor de oversteek helpt je ook bij uitstapjes naar andere eilanden en kustplekken en doet bovendien de boodschappen. Prijs: iets meer dan € 15 per persoon per dag. Ook op kaap Struga staat een vuurtoren: een zeer hoge, die iets toegankelijker is, maar toch ook afgezonderd. De vuurtoren kijkt uit over het eiland Lastovo, omgeven door meer dan 40 eilanden, eilandjes en kapen. Het eiland kan je vanaf Split met de ferry of de catamaran bereiken. De ligging van de vuurtoren, bovenop een steile klif, is werkelijk adembenemend... De vuurtorenwachter en zijn gezin heten hier hun gasten welkom en voorzien het bezoek van onderdak, eten en transport (maar dankzij de ferry kan je ook met de auto op het eiland rondrijden). Je kan er wel veel meer uitstappen doen, zowel te voet als met de auto… Zo kan je o.a. een kijkje gaan nemen in de haven en in het dorpje Lastovo, dat architecturaal erg apart is. Verder zijn er ook talrijke restaurants en winkels.

Prijzen: tussen 12 et € 24 per persoon per dag, afhankelijk van het type logement (4 in totaal).




Voor meer informatie en foto’s om helemaal bij weg te dromen: www.adriatica.net (rubriek ‘vuurtorens’).
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