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PROVENCE: HET MEEST ROMANTISCHE HOTEL VAN FRANKRIJK WORDT UITGEBAAT DOOR BELGEN!


[image: Boulbon ET 2]

   
‘Het meest romantische hotel van Frankrijk’… Die begeerde titel kreeg de Bastide de Boulbon in 2014 opgeplakt op TripAdvisor, de website die kamers op het internet vergelijkt. Drie jaar later raken de gasten van het etablissement, dat door Belgen wordt uitgebaat, nog steeds niet uitgepraat over de bijzondere, stijlvolle sfeer van deze bastide, die omgetoverd werd tot een charmant viersterrenhotel in het hartje van de Provence…


[image: Boulbon Couple]Marie-Claire Callens, een Franstalige Brusselse, en Jan De Mulder, notarieel jurist aan de Belgische kust, namen in 2009 hun intrek in het dorpje Boulbon, waar ze een schitterende bastide uit 1850 hadden gekocht. Het landhuis ligt aan de voet van het massif de la Montagnette met een burcht op de top. Hier maak je kennis met het typische gezicht van de Provence: naast het fraaie uitzicht op de omliggende natuur is er ook Boulbon, een echt middeleeuws dorpje, dat ideaal gelegen is tussen Avignon (12 km) en Saint-Rémy-de-Provence (20 km). Minder dan 30 km van het dorp liggen onder meer Les-Baux-de-Provence, de Pont du Gard, Uzès, Nîmes, Châteauneuf-du-Pape, Arles en de Camargue…

    
   

Een streling voor het oog en de smaakpapillen


[image: Boulbon Chambre 2]

    

Na een jaar werken konden Marie-Claire en Jan eindelijk de deuren van hun viersterrenhotelletje met acht kamers, waarvan twee suites, openen. Ze kozen voor discrete, moderne luxe, een paar kunstwerken, natuurlijke materialen en kleuren die heel mooi passen bij de authentieke grote ruimten. In het restaurant wordt op maandag en zaterdag een menu met streekgerechten geserveerd, begeleid met de lievelingswijnen van Marie-Claire. Ze gaat snuisteren in de kelders van wijnbouwers in de omgeving, alsof het om schatten gaat. Op drie andere dagen in de week smul je hier van rijkelijke borden: foie gras, carpaccio van rund, asperges, tartaar van zalm, meloen met ham, Provençaalse kazen… Net als het ontbijt wordt ook het diner opgediend op een schaduwrijk terras onder twee eeuwenoude platanen, rond een fontein die een nieuwe bestemming kreeg als aromatisch ‘ommuurd tuintje’.

   

Zwembad, massages, bezoekjes en sport …
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Wat kun je er doen? Heerlijk luieren in de zon natuurlijk (of onder het prieel), op de ligstoelen bij het verwarmde zwembad, of genieten van een massage. Zegt de beklimming van de Montagnette, de Alpilles of, waarom niet, de Mont-Ventoux je wel iets? Neem dan een van de mountainbikes van het hotel. Als je graag wat bezoekt in de omgeving, kun je tips vragen aan de eigenaars. De gasten van de Bastide de Boulbon zijn het erover eens, de discretie, de vriendelijkheid en de zorg voor detail maken dat zij hier ieder jaar terugkomen… En onder hen zijn veel Belgen, die Jan en Marie-Claire natuurlijk allerhartelijkst ontvangen.

   

DE BASTIDE DE BOULBON IN HET NAJAAR


[image: Boulbon Table]

De kamers zijn in de zomer heel snel geboekt (voor juli en augustus moet je van tevoren reserveren). Daarom ontvangt de Bastide de Boulbon ook in het najaar, dit jaar kan dat tot 22 oktober. En dat komt goed uit, want september en oktober zijn ideale maanden om de Provence te ontdekken: het is nog mooi weer, maar minder warm en bij de toeristische trekpleisters, maar ook op de wegen, zijn de zomerse drommen verdwenen. In dit seizoen biedt het hotel ook promoties: 1 extra nacht per 3 betaalde nachten, 2 extra nachten per 4 betaalde nachten…

De prijs?

In het hoogseizoen (begin juni-half september) betaal je voor een kamer of een suite tussen € 160 en 240 per nacht voor twee personen. In het laagseizoen (17 september-22 oktober) ligt dat tussen € 145 en 205. Ontbijt: € 17 per persoon.

Hoe kom je er?

La Bastide de Boulbon ligt 7¼ uur rijden van onze grens, maar omdat er een rechtstreekse TGV van Brussel naar Avignon rijdt, kun je er ook voor een verlengd weekend naartoe (4½ uur rijden, 11 km met de auto naar het hotel). Je kunt natuurlijk ook een vlucht naar Nîmes (35 km van Boulbon), Marseille of Montpellier (allebei op 80 km) nemen.

Voor meer info:

www.labastidedeboulbon.com

Tel: +33 4 90 93 11 11
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