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Bretonse charme te Cancale
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Dit gastenhuis torent hoog boven alles uit, in het oude dorpje Terrelabouet dat je tegenkomt bij het binnenkomen van Cancale. Het huis wordt omgeven door een beek, een oude wasplaats en een landweggetje dat het gehucht rechtstreeks met de zee verbindt, meer bepaald met het Plage de l’Aurore. Van daaruit bereik je vlot de haven van Cancale, één en al charme. In de talrijke restaurantjes serveert men schaaldieren en andere zeevruchten, waar je afhankelijk van het weer buiten of binnen van geniet. Ook makkelijk te bereiken is het Grote Routepad GR34, waarop u prachtige wandelingen kan maken langs de kust! Het vakantieverblijf bevindt zich in Bretagne, maar vanuit de kamers met zicht op zee is zelfs de Normandische Mont Saint-Michel te ontwaren. De vijf kamers beschikken overigens elk over een eigen badkamer met douche en toilet. Doordat twee kamers met elkaar zijn verbonden, kan ook een gezin van vier personen hier overnachten. En om u helemaal van uw verblijf te laten genieten, kan u gebruikmaken van de tuin, het terras en een salon.




Prijs: vanaf 50 € per nacht voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. Prijs voor vier personen: vanaf 81 €, ontbijt inbegrepen.

Meer informatie:

34 Rue des Français Libres, Cancale, Frankrijk

Tel: 0033 2 99897361

Gsm: 0033 6 60898154

Site: www.cancale-vacances.com
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Meer artikels :
	» Tunesië: de Dar Zargouni, aan de poorten van de woestijn
	» Ontdek Picardië van op het water!
	» Reportage in de Limousin
	» Reportage in de Manche
	» De Manche anders bekeken
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