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Bretagne, land van sagen en legendes
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Wie kent er niet Koning Arthur, Merlijn de Tovenaar, Lancelot en Koningin Guinevere? Ze spelen een centrale rol in de Bretoense legendes. Maar in Bretagne gelooft men ook dat de feeën en korrigans (geesten die zich manifesteren als dwergen) nog altijd door de bossen van Brocéliande dwalen.... Bij Formule Bretagne kan je verschillende arrangementen boeken om een duik in de mysterieuze geschiedenis te nemen. Je overnacht in typische natuurstenen gastenverblijven, dicht bij het bos van Brocéliande (op de kaart heet het Forêt de Paimpont). Heerlijk om te gaan wandelen, met een koets door te rijden, of – nog interessanter – met een gids die alle met mysteries omweven plekjes kent, zoals de Miroir aux Fées (Feeënspiegel), Le Val sans Retour (Vallei zonder Terugkeer) en Le Chêne du Guillotin (De Eik van de Beul). In een van de pensions, in een karakteristiek dorpje bij het bos van Brocéliande kan je overnachten in een ‘lit clos’ (een soort bedkast), een volledig met schotten ingesloten bed waar je door een deurtje in klautert. Het lijkt dus alsof je in een kast slaapt. In feite was het gewoon een handige oude Bretoense manier om plaats te besparen en toch wat intimiteit te creëren. Je kan ook gaan wandelen met een verteller die je alle geheimen van het beroemde Brocéliande verklapt. Een andere legendarische plek vormen de Monts d’Arrée, bij Yeun Ellez, een uitgestrekt moerasgebied waar zich volgens de Kelten de poorten naar het hiernamaals bevonden. Als je in een van de gastenkamers van Claude All Lann verblijft, neemt hij je mee voor een uitstapje naar de precieze locatie, een kwartier voor zonsopgang, om je het verhaal te vertellen van Ankou, de personificatie van de Dood en de overgangsfiguur tussen de wereld van de levenden en de doden... ’s Avonds krijg je dan nog een animatie met plaatselijke vertellers, een aubade met bombarde en een voorstelling van de gavotte, een volksdans.




De arrangementen zijn werkelijk supervoordelig. Voor een overnachting in een ‘lit clos’ betaal je bijvoorbeeld € 34 per persoon, ontbijt en een mand met streekproducten inbegrepen. Bij Claude All Lann betaal je € 139 per persoon voor twee nachten in volpension (met typische maaltijden, zoals de Kig Ha Farz), de ochtendwandeling naar Yeun Ellez en de vertelavond zijn ook inbegrepen.

Meer info:

Website: http://www.formulesbretagne.com 

Tel: 0033/(0)1 53 63 11 53
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Meer artikels :
	» Tunesië: de Dar Zargouni, aan de poorten van de woestijn
	» Ontdek Picardië van op het water!
	» Reportage in de Limousin
	» Tunesië anders: reportage
	» Relax, je bent in Tunesië: reportage 
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