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Actief toerisme: sport & natuur in Spanje

Activiteiten voor iedereen op het vasteland, op het water en in de lucht




Met een bijzonder mild klimaat en de meest uiteenlopende landschappen is Spanje een van de mooiste Europese bestemmingen voor een vakantie in het teken van de natuur en activiteiten in de openlucht. Je kan er het hele jaar door uitstappen doen met gezin, vrienden, alleen of van een romantisch uitje genieten. Met 14 nationale parken (op het Iberisch vasteland en op de verschillende eilanden), tienduizenden kilometers wandelpaden, rivieren en kust is Spanje een paradijs voor wandelaars, fietsers, ruiters, windsurfers, klimmers, skiërs, duikers, surfers en fans van sporten en activiteiten ‘ter land, ter zee en in de lucht’. Canyoning, speleologie, wandelen met sneeuwschoenen, rafting, kanovaren en kajakken, deltavliegen, parapente of nog met een luchtballon vliegen: het is allemaal perfect mogelijk in Spanje waar vele bedrijven zowel professionals als amateurs de kans geven om deze activiteiten veilig uit te oefenen in het hele land. Tijd voor een focus op het actieve toerisme onder de Spaanse zon!


SPANJE: LEEF JE UIT OP HET VASTELAND


Te voet op de Weg naar Compostela, langs groene wandelpaden en andere bijzondere routes…

Op www.spain.info kan je terecht voor alle mogelijke info over de Groteroutepaden (GR) in Spanje. De zoekmotor brengt je snel tot bij de gekozen route en de bijhorende praktische info (gedetailleerde landkaarten, tips, nuttige adressen, het weer…). De ideale stek dus om je reis naar Spanje voor te bereiden. En er is voor elk wat wils: wandelen in Baskische wijngaarden, de Weg naar Compostela ontdekken (doorheen 8 Spaanse regio’s met zeer afwisselende landschappen) of wandelen in de Pyreneeën, Aragon en Catalonië. Sommige themaroutes zijn bijzonder verrassend en interessant. De Cami dels Bons Homes (de weg van de goede mensen), een route ontstaan uit gewezen kathaarse vluchtroutes, is zo’n mooie themaroute. Andere mooie wandelpaden (1900 km in totaal) om het land op een duurzame manier te ontdekken zijn de Vias Verdes (groene wegen): gewezen spoorlijnen die nu gebruikt worden door wandelaars en fietsers. 


Fietsen door uitzonderlijke sites

Dankzij speciaal aangelegde paden zijn al deze reisroutes ook ideaal voor fietsers. Je kan er op je eigen tempo de plaatselijke cultuur en natuur ontdekken. Een van deze parels ontdek je bijvoorbeeld in het Urdaibai Biosfeerreservaat waar 11 fietsroutes aangelegd werden die 8 tot 37 km lang zijn. Een van deze fietsroutes vertrekt bijvoorbeeld in het vissersdorpje Bermeo waar je (zoals in elk vertrekpunt van elke route) een fiets kan huren en terecht kan voor alle info over de bezienswaardigheden langs je traject. In de Pyreneeën van Aragon kunnen doorwinterde sportievelingen gaan mountainbiken vanaf het inzetten van de dooi. Zij kunnen er zich uitleven op paden van 110 tot 235 km, goed voor een uitstap van 2 tot 5 dagen (info: www.aramonbike.com). Catalonië beschikt dan weer over een heus netwerk van mountainbikecentra waar je zowel terecht kan voor informatie over de bezienswaardigheden als voor een gespecialiseerde dienstverlening aan fietsers. Deze centra kunnen dienen als vertrekpunt of handige tussenstop tijdens je fietstochten over de meer dan 100 km afgebakende fietspaden. 

Te paard: Barcelona als uitvalsbasis

Een wandeltocht te paard is een zeer leuke activiteit voor het hele gezin. Het is een originele manier om te reizen die zowel sport, natuur, cultuur als gastronomie combineert. Er bestaan 6 speciale routes in Catalonië, de Balearen, Extremadura en Castilla y León zijn een mooie manier om alle schatten van deze regio’s met talloze middeleeuwse dorpjes te ontdekken. Dit zijn alvast twee reisroutes die je kan volgen vanuit Barcelona:

 -    De groene long van Barcelona,  in 3 dagen/2 nachten (2 dagen te paard, 57 km). De wandeling neemt je  mee doorheen de Valls del Montcau, bossen van witte en rode dennen en  langs mediterrane eiken. Onderweg ontdek je architecturale parels zoals  het klooster van Sant Benet in El Pla de Bages of het beroemde kasteel  van Talamanca. 
-    Landschappen van Barcelona, in 6  dagen/5 nachten (5 dagen te paard, 111 km). Langs olijf- en amandelbomen  verken je het natuurpark Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Je proeft er  van de traditionele keuken in charmante middeleeuwse dorpjes. Het  vertrekpunt van deze route ligt op 45 minuten van Barcelona. Het is dus  perfect mogelijk om deze wandeltocht te verlengen met een korte  citytrip! 



De Spaanse bergen: klim- en wintersport

Na Zwitserland is Spanje het tweede meest bergachtige land van Europa. Daarmee is het Spaanse schiereiland een hotspot voor liefhebbers van klimsport, het ontdekken van de via ferrata, het verkennen van bergengtes of voor bergbeklimmen. De  Pyreneeën zijn een echt paradijs voor liefhebbers van al deze activiteiten/sporten. Liefhebbers van deze sporten kunnen zich uitleven in Aragon (in de provincie Huesca). Hou je van klimsport op ijs? Dan moet je in de regio van Sobrarbe zeker naar de Aneto (een berg van 3404 m hoog), die de bijnaam ‘Kolos van de Pyreneeën kreeg. Deze berg torent boven alle andere bergen uit in de Benasque-vallei, een afgelegen gebied van het natuurpark Posets-Maladeta dat ook de hoogste Europese gletsjer herbergt. Andere ‘spots’ die je absoluut moet ontdekken in de Pyreneeën van Aragon zijn: de Ansóvallei (met indrukwekkende rotswanden die weiland en bossen afzomen) en het natuurpark Sierra y Cañones de Guara (voor het verkennen van bergengtes en ravijnen). www.aragonturismodeportivo.es, de vereniging voor het actieve toerisme in Aragon, biedt voor elk budget een brede waaier aan van activiteiten in de gezonde buitenlucht.  

Naast de Pyreneeën kunnen liefhebbers van klimsporten zich uitleven op tal van andere plaatsen. In Catalonië beklimt men bijvoorbeeld El Montserrat, gelegen in het gelijknamige natuurpark. Met meer dan 3000 ‘klimroutes’ is het een van de meest interessante bergpieken van de streek.

Spanje telt 33 skistations die de deuren openen vanaf eind november/begin december. De grootste skigebieden liggen in Formigal (Pyreneeën van Aragon), in de Sierra Nevada (Andalusië) en in Baqueira Beret (Pyreneeën van Catalonië). Dit laatste skigebied kan er bovendien prat op gaan enkele van de beste Europese skipistes en gastronomische toppers te bezitten. De gemeentes in de buurt van Arties, Salardú en Bossot herbergen dan weer interessante romaanse bebouwen uit de 12de en 13de eeuw. De Spaanse skigebieden liggen verspreid over heel het land. Ze zijn zeer geschikt voor lange verblijven en je kan er moeiteloos alpijns skiën combineren met andere activiteiten zoals toerskiën, langlaufen, wandelen met sneeuwschoenen enz. Variatie alom dus! Voor meer info over de wintersportstations in Spanje: www.atudem.com.


SPANJE: LEEF JE UIT OP HET WATER


Watersporten, cruises en boottochten



Met 7000 km kust, waterlopen en beschermde zeegebieden heeft Spanje heel wat te bieden aan liefhebbers van watersporten. Kajakken op zee of rivier, sportvissen, fun op een bananaboat, kitesurf, windsurf en surf (wist je dat Spanje het Europese mekka is van de windsurfers met bijvoorbeeld Tarifa en een aantal spots in Spaans Baskenland?). De Baskische kust ontdek je bijvoorbeeld mooi van op zee dankzij cruises die vertrekken in Getxo (in Biskaje). Tijdens deze uitstappen vaar je naar sites waar walvissen leven zoals Punta de Basordas en bewonder je langs de kustlijn heiligdommen zoals San Juan de Gaztelugatxe. Je kan er ook zwemmen in het kristalheldere water van de vele kreekjes, genieten van de internationaal befaamde Baskische gastronomie in vissersdorpen zoals Bermeo en Getaria… Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die worden aangeboden door de dienst voor toerisme van Getxo. Er zijn bijvoorbeeld cruises (met skipper) mogelijk, die van een halve dag tot een volledige week duren, aan boord van boten met plaats voor 6 tot 12 personen (www.getxo.net).

Duiken: ook in Barcelona!

Voor liefhebbers van mooie zeebodems hebben de Spaanse kusten van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee heel wat moois in petto. Onder het wateroppervlak schuilt immers een zeer afwisselende en nog vaak onbekende fauna en flora. Dankzij het milde klimaat duik je altijd in zeer goede omstandigheden. Er zijn heel wat interessante plekken om te ontdekken, maar voor de meeste van deze ‘onderwaterschatten’ moet je naar Murcia, Andalusië, de Balearen en de Canarische Eilanden, Catalonië (vooral Cap de Creus) en de omgeving van de Medeseilanden (aan de Costa Brava, Girona). Maar duiken kan ook in Barcelona, in het kristalheldere water van de Costa del Garraf in het watersportcentrum van Vilanova i la Geltrú.

Voor meer info over de watersportcentra, de aangeboden activiteiten en begeleiding surf naar www.estacionesnauticas.info


SPANJE: LEEF JE UIT IN DE LUCHT!


Droom je ervan om over oogverblindende sites te vliegen, waarvan een aantal zelfs op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan? In Spanje kan je deze droom waarmaken. Je kan er aan boord stappen van een luchtballon om er heerlijk over de machtige Pyreneeën te vliegen of om weg te dromen bij een schitterende zonsondergang boven de Middellandse Zee. Parapente, valschermspringen of vliegen met een ULM of een helikopter om te genieten van een uniek uitzicht op de nationale parken: Spanje heeft het allemaal. In het hele land bieden vliegclubs vluchten en cursussen aan onder de zon! De plaatselijke diensten voor toerisme kunnen je helpen in je zoektocht naar de voor jouw meest gepaste formule.


WEDSTRIJD – WIN een actieve vakantie in Spanje!




Op de Facebookpagina van de Spaanse Dienst voor Toerisme kan je 3 groene en actieve verblijven winnen in Catalonië, Baskenland en Aragon. Mis deze wedstrijd dus zeker niet tijdens de week van 22 april, 29 april en 6 mei. Word fan van Spanje en waag je kans!

Meer info over het actieve toerisme in Spanje: www.spain.info


Meer artikels :
	» Een luxetrein door España Verde
	» SPANJE: De Costa Brava, van zee tot in de bergen
	» Spanje - Charmant Catalonië: uitstapjes vanuit Gerona
	» Op de Zilverroute: Posada de Amonaria
	» Op de Zilverroute: Jardín del Convento
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