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PORTUGAL: Lissabon & Porto
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Lissabon en Porto by night


Overdag al zijn Lissabon en Porto bruisende steden, maar ‘s nachts gaat het leven er gewoon door. Van de traditionele fado-optredens tot de hipste uitgaansgelegenheden: elk weekend, en zelfs in de week, trekken Portugese fuifbeesten enthousiast de nacht in. Ze leggen daarbij een heuse marathon af: beginnen bij het aperitief, vervolgens richting restaurant, om daarna door te zakken in een handvol bars, en in schoonheid te eindigen in een paar discotheken – liefst niet voor 8 uur ’s morgens, of soms zelfs pas tegen de middag... Porto en Lissabon trekken steeds vaker internationale dj’s en nachtraven aan en stoten zo stilaan door naar de Europese top van nightlife hotspots, waar ze naast Parijs, Barcelona en zelfs Ibiza prijken. Wij geven u alvast een gebruiksaanwijzing mee én een hele resem leuke adressen voor een paar nachten typisch Portugese follia!




Een mens vraagt zich af wanneer de Portugezen slapen... Maandag is het weliswaar kalm, maar de rest van de week puilen de discotheken uit van de feestende nachtraven, al blijft het weekend wel het hoogtepunt. Rondtrekken is daarbij de regel: je moet nu eenmaal op tijd en stond van omgeving en dus van sfeer veranderen. Gelukkig is het aanbod ruim. Van de meest traditionele adressen tot de allerhipste keten: je vindt ze hier allemaal. Portugezen beschouwen het trouwens als de normaalste zaak van de wereld om van het ene register naar het andere over te schakelen: na een dinertje in een typisch restaurant trekken ze naar de meest trendy club voor een drankje of om te gaan dansen. Of omgekeerd. Zoals elders is de ‘progressive diner’ ook hier aan een opmars bezig: voorgerecht en hoofdschotel eet je op het ene adres, voor het dessert en de koffie ga je naar een ander... kwestie van het genieten zo gevarieerd mogelijk te houden. Het voordeel aan Portugal is daarbij dat de prijzen er heel wat vriendelijker zijn dan in andere beroemde hotspots van Europa. Door de lage taxiprijzen kan je je gemakkelijk verplaatsen, en door de gratis inkom in de meeste clubs (zie kader) trek je van de ene plek naar de andere zonder diep in de portemonnee te moeten tasten. Dus: waarom zou je ’t niet doen?
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Vorige - Volgende
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