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Krakau, de mooiste verrassing van Polen


Anderhalf uur vliegen van België ligt Krakau, een pareltje, schitterend, karakteristiek, elegant, hip en feestelijk. Aan de oevers van de Wisla ligt deze ‘mooiste stad van Polen’, die meteen ook de derde dichtst bevolkte van het land is. Je ontdekt er een kleurrijk historisch centrum dat na veertig jaar communisme werd gerenoveerd en nu in zijn geheel geklasseerd is als Erfgoed van de Mensheid. De rijkdom van de gebouwen herinnert je eraan dat Krakau tot 1596 de hoofdstad van het land was. De stad was toen bovendien ook de artistieke en culturele hoofdstad en is dat vandaag nog steeds. In de kleine, middeleeuwse straten binnen de tuinen van het Plantypark zijn er ontelbare musea, theaters en concertzalen. De kerken zijn er niet meer te tellen. In de oude, overwelfde kelders of op de binnenpleintjes van mooie gebouwen ontdek je vaak verborgen restaurantjes en cafés. Want Krakau leeft, met de oudste universiteit van het land op haar grondgebied, op het ritme van de 175.000 studenten (een inwoner op tien) die dit fantastische openluchtmuseum laten swingen… 




Krakau is minstens drie dagen waard. Om je echt onder te dompelen in deze levendige stad, om rustig door de verschillende wijken te struinen, om de vele kerken en musea te bezoeken; om een paar winkels in de Florianskastraat binnen te stappen en om wat te gaan drinken op Rynek Glowny, het kloppende hart van de stad en het grootste middeleeuwse plein van Europa. Het historische centrum (Stare Miasto) is anderhalve kilometer lang en 800 meter breed. Je kunt het dus gemakkelijk te voet bezoeken. Het centrum is omgeven door het Plantypark, een ring van tuinen die in de 19de eeuw de volledig verwoeste 15de-eeuwse walmuren vervingen. In deze strook park is het heerlijk verpozen, met uitzicht op de heuvelrug van de Wawel, waarop een prachtig oud koninklijk kasteel uitkijkt op de Wisla en haar kaaien. Amper tien minuten van het Plantypark ligt Kazimierz, het voormalige Joodse getto dat als decor diende voor de film Schindler’s List. Het getto ligt net buiten het stadscentrum maar is een ommetje meer dan waard. Wij brachten alvast een bezoekje aan deze twee wijken…
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