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Dublin in hot kort

Amper 1 uur en 20 minuten vliegen van België ligt het bruisende Dublin. De Liffey, het symbool bij uitstek van de stad, verdeelt Dublin in twee: de North Side, de vroegere volkse wijk, en de elegante en artistieke South Side. De sfeer is anders, de omgeving is anders… Maar beide stadswijken hebben een belangrijk architecturaal en cultureel erfgoed. De bewoners, echte levensgenieters, zijn erg hartelijk. Muziek, feesten en pubs, die je overal vindt, worden er hoog in het vaandel gedragen. Ook de Guinness is alomtegenwoordig. Ontdek deze stad die nooit stilstaat en een omwegje meer dan waard is, zowel voor de monumenten en musea als voor de sfeer die er hangt…

De zuidelijke oever

Temple Bar


En te bedenken dat deze hippe wijk, waar jongeren, ontwerpers en toeristen thuis zijn, vijftig jaar geleden op het punt stond afgebroken te worden. In de plaats zou een grote standplaats voor bussen komen… Dankzij de artiesten - velen van hen hadden hier trouwens een atelier – werd de wijk gered. Ze verenigden zich, wisten enkele beroemdheden (zoals U2) en architecten achter zich te scharen en dienden een renovatieplan in. Kleine werkmanswoningen, geplaveide straatjes, een hele rist pubs… Temple Bar veranderde in een echt cultureel centrum waar plaats is voor kunst in al zijn vormen, zonder dat het originele karakter verloren ging. Op Meeting Square (de naam is niet alleen symbolisch) worden nu openluchtvoorstellingen en gratis evenementen voor het publiek georganiseerd. Rond het plein liggen tal van instellingen zoals het Irish Film Centre, het Arthouse, de Temple Bar Gallery, de Gallery of Photography… Rond Temple Bar Square, nog zo’n ontmoetingsplek op mooie dagen, liggen allerlei boetieks, van de chicste tot de eenvoudigste. Maar Temple Bar is meer dan dat: het is ook het domein van U2. De groep bezit zonder twijfel het meest trendy hotel van de stad (The Clarence) en de hipste nachtclub: The Kitchen. De Wall of Fame vlakbij brengt ook hulde aan de groep en aan andere sterren van de Ierse muziekscene.
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Vorige - Volgende
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