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De musea van Charleroi
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Le Bois du Cazier in Marcinelle is genoegzaam bekend: als levende getuige van de industriële revolutie, en uiteraard als herinnering aan die afschuwelijke mijnramp in 1956. Het architectonisch geheel bestaat uit drie parallel gelegen gebouwencomplexen, elk met een opvallende, statige gevel. Boven de gevels torenen de twee schachtbokken uit. Op de site bevinden zich het Industriemuseum en de schitterende collectie van het Glasmuseum. Buiten strekt zich 25 ha groenzone uit met wandelpaden rondom drie terrils. Eén ervan kan je tot de top beklimmen. Je hebt dan een fenomenaal panoramisch uitzicht over de hele regio. Het Fotografiemuseum, vindt sinds 1987 onderdak in het voormalige karmelietenklooster van Mont-sur-Marchienne. In de permanente collectie, de tijdelijke tentoonstellingen en de ontdekkingsruimte komen zowat alle aspecten van de fotografie aan bod: van de geschiedenis tot de techniek en de hedendaagse werken. Sinds 2008 is het uitgebreid met een nieuwe vleugel van 2000 m². La Maison de la Poterie, (het Pottenbakkershuis) ligt in een bijgebouw van een oude pottenbakkerij en illustreert de geschiedenis van het befaamde aardewerk uit Châtelet. Je kan ook een kijkje gaan nemen bij enkele ambachtelijke ateliers die nog in bedrijf zijn. Het Museum van Schone Kunsten van Charleroi, in het Palais des Beaux-Arts, weerspiegelt de artistieke stromingen en scholen in Wallonië van de negentiende en twintigste eeuw tot de hedendaagse kunst uit de streek van Charleroi. Bekende namen zijn Constantin Meunier, Pierre Paulus, René Magritte, Paul Delvaux en vele anderen. Ook interessant om mee te pikken is kunstencentrum BPS22, een ruimte voor hedendaagse creaties. Van 15 augustus tot 16 november is hier kunstenaar Jean-Luc Moerman te gast met originele sculpturen, een mix van graffiti, manga en tatoeages. De karakteristieke lijnen komen ook terug in de organische vormen die hij in verschillende materialen uitwerkt: doeken, aluminium, muren, spiegels, modefoto’s, enz. …




Info: Huis voor Toerisme van de regio Charleroi

Place Charles II 20

Tel: 071 86 14 14

E-mail: 
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 

Website: www.paysdecharleroi.be 
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